
Verslag van het vrij Gildefeest in Casteren. 
 
 
Op zondag 5 Juli jl. vertrok ons Gilde met de Yellow Bus naar het vrije gildefeest van het St. 
Willibrordusgilde in Casteren. Het was heerlijk weer 
En de airco in de bus bewees weer een goede dienst. 

 

 een en al luxe….. 
 
 
Om 13.00 uur was de aftrap voor de 49 aanwezige gildes voor de optocht door de straten van 
Casteren. Er waren onderweg verschillende punten waar men de dorst kon lessen vanwege het 
warme weer. (neee…geen bier) Na de optocht was er de massale opmars met de opening en de 
vendelgroet. Toen het officiële gedeelte erop zat kon begonnen worden met de wedstrijden. 
Vooraf werd er nog een lekker pilske en een lekkere vette hap genuttigd, om gesterkt aan de 
wedstrijden te kunnen beginnen.  
Verschillende van onze gildebroeders deden hieraan mee. In de onderdelen schieten, paardrijden, 
trommen en vendelen waren wij vertegenwoordigd.  
 
 
Ook deze middag lieten onze gildebroeders zich weer van hun beste kant zien. 
Het waren wel moeilijke omstandigheden voor de tamboers vanwege  
de harde wind. Ook de vendeliers hadden er een beetje last van,  
maar dit viel uiteindelijk toch wel mee !! 

 



 

 
Er werd een felle strijd geleverd om een goed resultaat neer te kunnen zetten. 
 
Na de wedstrijden was het nog zeer gezellig toeven in de feesttent, waar nog een mooi feestje 
werd gevierd. Ook daar lieten we goed van ons horen. Zeker bij het nummer Brabant, van Guus 
Meeuwis. Daar lieten verschillende vendeliers weer hun vendels zwaaien, wat altijd weer een 
prachtig gezicht is. 

 

      

 

 



 
 
Na dit gebeuren begon de uitslag van de wedstrijden in de diverse categoriën. 
 
 
Het St.Willibrordusgilde behaalde een mooie 2e plaats in de optocht. Standaardruiter Gerald v 
Meel behaalde een 1e prijs op het toernooiveld en een 

1e prijs in de optocht. Geweldig weer Gerald.  
Teun van Dijk behaalde een mooie 1e prijs bij het vendelen in de klasse jeugd t/m 12 jaar. 
Maikel vd Meer behaalde een skitterende 1e prijs met trommen in de klasse A. Jan Bekx behaalde 
een geweldige 1e prijs bij het vendelen in de Vaandelklasse VZA en  
Piet Verbaarschot werd in deze zelfde klasse mooie 2e.  
 
 
Na de prijsuitreiking, keerde ons gilde weer verdienstelijk huiswaarts. Onderweg werd in de bus 
mmv de feestmuziek van Damiaan, het feestje gezellig doorgezet tot we weer in het prachtige 
Bakel waren aangekomen.. 
We kunnen met ons Gilde dan ook weer terugzien op een heel goed geslaagd 
Gildefeest. 
 
 
Een Gildebroeder……. 
 
 
Hieronder nog enkele foto’s….. 

 

 



 
 

 

 

 

    
 



        
 

 


